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'Tk heb mezelf in mijn journalistieke carriere
altijd voorgehouden: het moment dat ik niet
meer enthousiast raak van een reis, is het
moment dat ik er mee stop. En dat moment
kwam, in Zuid-Afrika op een vliegveld. Het
was een zooitje. Echt alles liep fout en na
twintig uur vertraging wist ik het: voorlopig
had ik even genoeg gereisd. Maar nu, een
paar jaar later, kan ik niet wachten om mijn
koifers weer te pakken. Dit keer met vrouw
Loes en de camper. Door mijn werk heb ik
veel van de wereld mogen zien. Genoten
van prachtige steden en heerlijke landen.
De wildparken in Kenia vergeet ik nooit
meer. Uren kijken naar wild, het moment dat
een jachtluipaard zijn jacht op een gazelle
inzet. Maar ik reisde altijd alleen en nooit met
Loes. Waar ik vroeger over schreef, willen we
nu samen beleven. Met de camper door Euro-
pa. Ook weer uit journalistiek oogpunt ja, we
schrijven verhalen op www.camperroutes.nl,
onze site. Daar geven we informatie, tips en
we stippelen mooie routes uit. Maar we gaan
vooral samen. Ooit willen we nog naar IJs-
land, voor de ultieme roadtrip. Maar ook dat
zal zeker niet het eindpunt zijn. Nu hou ik niet
meer op met reizen. Ik ga door tot mijn dood.’




